Willehalm Instituut Nieuws

Nr. 19 — December 7, 2003 1[1] ISSN: 1385-3619 Richtprijs €1,-

Redactie en uitgever: Robert Jan Kelder

Willehalm Instituut voor anthroposofie als

graalonderzoek, koninklijke kunst en sociale organica

Platanenweg 20-1, 1091 KS Amsterdam; Tel. 020-6944572; E-mail: willehalm@wxs.nl

Website: www.antrovista.com/willehalm; Postbankrek.: 5305422 o.v.v.Willehalm Inst. Amsterdam

Van een sterfgeval in Dornach naar

een schoolgeboorte in Amsterdam

In memoriam - De "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft"

{* 8 februari 1925, T 15 november 2003

Amsterdam, 7 december 2003 — Als treurende nabestaanden maken wij pas nu op deze tweede
adventzondag bekend dat door een meerderheidsbesluit van de buitengewone ledenvergadering van
de Algemene Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland deze 78-
jarige vereniging, op uitdrukkelijk verzoek van haar centraal bestuur, zichzelf als zelfstandige
juridische persoon op 15 november j.l. heeft opgeheven, om vervolgens, eveneens op verzoek van
hetzelfde bestuur, per meerderheidsbesluit op 16 november te worden ingelijfd door de Algemene
Antroposofische Vereniging — Kerstconferentie. Een op het laatste moment door een kleine groep
leden ondernomen poging om middels een kort geding deze collectieve euthanasie te voorkomen
werd door de lokale rechter in Dornach, de edelachtbare heer Markus Christ op formele gronden
afgewezen. De enige hoop op herleving van deze door Rudolf Steiner en de zijnen op 8 februari 1925
als zodanig ombenoemde en vergrootte bouwvereniging bestaat nu noch in de mogelijkheid dat de in
dit verband al eerder door verschillende ledengroeperingen aangespannen rechtszaken tot gevolg
zullen hebben, dat dit onbenullig en overhaastig doorgedramd besluit om collectieve zelfmoord te
plegen opgeheven zal worden, waardoor dan de toestand zal worden hersteld zoals die bestond voor
28/29 december 2002. Toen heeft namelijk de vermeende reactivering van de door Rudolf Steiner en
de zijnen in 1923 te Dornach heropgerichte Anthroposofische Vereniging aldaar plaatsgevonden, een

1[1] Reeds op 7 nov. 2002 werd WIN-19 als een speciale editie n.a.v. de extra ledenvergadering van de vermeende
Anthroposofische Vereniging op 28 en 29 dec. 2002 in Dornach, Zwitserland aangekondigd, die toen door omstandigheden
echter alleen in het Duits als Schauplatz Goetheanum tijdens de Kerst in Dornach is verschenen. Deze is te lezen op de website
www.antrovista.com/willehalm. Op www.anthroposophie-online.de zal binnenkort ook een Duitse en Engelse versie van deze
WIN-19 verschijnen.



gebeuren waarbij niet alleen de oorspronkelijke naam van de vereniging werd veranderd in Algemene
Antroposofische Vereniging — Kerstconferentie, maar ook haar oorspronkelijke vrijheidsstatuten
(principes) gekneveld werden. Dit was dan ook een van de aanleidingen tot de bovengenoemde
rechtszaken van zo'n veertig geéngageerde leden, die op grond van zowel rechtshistorische
overwegingen alsook schrijnende rechtsovertredingen deze schijnheilige reactivering regelrecht
aangevochten hebben.

Met de behandeling van deze rechtszaken wordt op 2 februari, 2004 begonnen, maar deze processen
kunnen nog maanden, ja zelfs jaren voortslepen. Met het oog op een mogelijke overwinning wordt
door vrije anthroposofen al volop vooruitgekeken naar een meer menswaardige, dus
anthroposofische manier om tot een werkelijke tweegeleding van het spirituele en het
beheersmatige binnen de herstelde, historische Algemene Anthroposofische Vereniging te komen. Zo
niet, zal er naast de zojuist voltrokken fusie een gelijktijdige scheiding der geesten te betreuren zijn,
en zal het op 15 november j.I. genomen besluit tot collectieve zelfmoord als een voldongen en
onherroepbaar feit de geschiedenisboeken ingaan. (RIK)

Een geesteskind Willehalm is tot ons op aarde gekomen!

Met blijdschap en gepaste voldoening geven wij ook op deze tweede adventzondag nu al de geboorte
bekend van de Willehalm Academie, een staatsvrije school in oprichting, die echter reeds op 26
november j.I. de deuren opende voor haar eerste en tot nu toe nog enige leerling, de 14-jarige
Christiaan Uriél Kelder. Wie in hemelsnaam is deze knaap en wie is de gelukkige vader van deze pas
geboren academie?

Welnu, de Willehalm Academie komt voort uit het Willehalm Instituut, dat in 1985 te Arlesheim in
Zwitserland als Eremos Institut fiir Gralsforschung door Robert Jan Kelder in het leven werd geroepen
en dat in 1986 naar Amsterdam verhuisde. In 1988 trad dit instituut onder zijn huidige naam voor
het eerst hier te lande naar buiten met een artikel HET GROTE WONDER VAN PARZIVAL EN DE STER
VAN MUNSALVAESCHE - Inleiding tot het graalonderzoek van Werner Greub in het tijdschrift
GRAALSCHRIFT (Nr. 8, Leiden) in een poging geheel nieuwe onderzoeksresultaten over het
middeleeuwse heldendicht Willehalm van de Duitse graalridder Wolfram von Eschenbach bekendheid
te verlenen. Dat de Willehalm een episch gedicht is over de roemrijke Frankische Willem van Oranje,
paladijn van Karel de Grote en stichter van het vorstendom Oranje in Zuid-Frankrijk is enigszins
bekend. Dat deze in Nederland Willem van Oringen en in Frankrijk Guillaume d'Orange genoemde
Oer-Willem van Oranje in de 12% eeuw tot schutspatroon van de ridders verklaard werd is ook niet
geheel onbekend, alhoewel zijn wapen, een dubbele jachthoorn, nog steeds in de Ridderzaal te Den
Haag ver te zoeken is. Maar dat hij volgens de bevindingen van de bovengenoemde Zwitserse
anthroposoof en graalvorser Werner Greub (1906-1997) in diens meesterwerk Parzival, Willem van
Oranje en de Graal tot de legendarische Meester Kyot de Provence wordt opgehemeld, de zegsman
van Wolfram von Eschenbach voor diens graalgedicht Parzival én diens Willehalm, dat is voor velen —
zelfs na de publieke presentatie op 25 januari 2002 in de Oude Kerk te Amsterdam van de vertaling
van deel | "Willehalm-Kyot"2[2] van Greubs boek — immer nog een zeer gewaagde, zo niet volkomen

2[2] Deel | van Wolfram von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals (Goetheanum, Dornach, 1974). In dit Duitse origineel
werd deel Il Von Parzival zu Rudolf Steiners Wissenschaft vom Gral als binnenkort verschijnend aangekondigd; het werd echter
pas in 2002 als manuscriptdruk uitgegeven door Dr Markus Greub, Hasenrainstr. 20, CH-4102 Binningen, Tel./Fax 0041 (0) 61
302 6691.



waaghalzige hypothese. Willehalm, de stichter van het Huis van Oranje als de bron van het
Graalverhaal van Parzival? Nee, meneer dat gaat te ver, dat maakt u echt te bont!

Hoofdopgave van het Willehalm Instituut is het alom bevorderen en beschermen van het levenswerk
van Werner Greubs leermeester, namelijk Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van wat deze
noemde "de wetenschap van de Graal" — of te wel de anthroposofie, die naast vele andere vruchten
ook de bodem legde voor de stichting en ontwikkeling van de zogenaamde Vrije Scholen. Maar omdat
de eerste leerling van de Willehalm Academie als 13-jarige steevast weigerde de Vrije (Geert Groote)
School in Amsterdam verder te bezoeken, en omdat, na enig zoeken, de bovenbouw van de enige
werkelijk Vrije — daar staatsvrije — School Feniks in Meppel, Drenthe verleden schooljaar jammer
genoeg haar deuren moest sluiten, en omdat er intussen in het hele land geen enkele alternatief
meer bleek te bestaan voor deze scholier, bleef er dus geen andere keuze als van de nood een deugd
te maken.

En zo werd dit geesteskind op 26 november in het teken van de boogschutter geboren, dat in een jaar
of vier zelfs zou moeten uitmonden in een heuse anthroposofische universiteit, waar de leerlingen
van de Willehalm Academie dan in zouden kunnen doorstromen. Naast de werken van Werner Greub
wil namelijk dit initiatief voor een vrije universiteit zich ook ontwikkelen aan de hand van de door het
Willehalm Instituut reeds sinds 1990 vertaalde en uitgegeven werken van een andere (persoonlijke)
leerling van Rudolf Steiner, Herbert Witzenmann (1905-1988), voormalig bestuurslid van de
Algemene Anthroposofische Vereniging en leider van de secties voor sociale wetenschap en die van
"jeugdwerk" aan het Goetheanum, Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach. Dit zijn
werken zoals Over het Vrije Hogeschoolwezen, Een weg naar het geestelijke Goetheanum, De
rechtvaardige prijs — Wereldeconomie als sociale organica en een praktische bijdrage aan de discussie
over normen en waarden De deugden — 12 meditaties op de maanden van het jaar, werken waarover
meer informatie te vinden is op de website www.antrovista.com/willehalm.

Dit is echter toekomstmuziek, op dit moment is het pas geboren geesteskind nog niet eens als
stichting aangemeld bij het handelsregister. Deze aangifte zal echter gebeuren zodra een stel
geestverwante "peetvaders" zich gevonden hebben en de nodige papieren in orde zijn gemaakt.

En natuurlijk kunnen wij deze blijde boodschap niet eindigen zonder de huidige naamgenoot van
onze Willehalm en zijn niet Arabische Arabel, maar Argentijnse Mdxima met de huidige geboorte van
het prinselijke Oranjemeiske Catharina-Amalia veel geluk toe te wensen. Moge ooit de Willehalm
Academie ook iets voor dit kind kunnen betekenen!

Meester en leerling van de Academie wensen tevens een ieder van goede wil vrede op aarde!

Robert Jan Kelder en Christiaan Uriél Kelder

Noot: Vanaf 12 december tot 14 januari a.s. is de Willehalm Academie op een studie- en
ontdekkingsreis naar Montreal, Canada, waar o.m. onderzoek zal worden verricht aan de hand van M.
Bradley's boeken The Holy Grail Across The Atlantic — Secret History of Canadian Discovery and
Exploration en Grail Knights of North America — On the Trail of the Grail Legacy in Canada and the
United States. Tijdens die periode is het Willehalm Instituut gesloten en dus niet bereikbaar; e-mail is
wel mogelijk (zonder attachments).






